Dank aan de basisschool van Achel

Een mailtje: "Als Achelaar en kernlid van de feitelijke vereniging Bollé Bollé, had ik via
de Internetgazet graag de basisschool van Achel bedankt voor hun steun aan ons
project.

Tijdens een reis naar Tanzanla in 2006 ben ik samen met enkele vrienden terecht
gekomen in lgunga, een stadje 300 km ten zuiden van het Victoriameer. Een stadje
waar de bevolking nog elke dag moet overleven zonder stromend water of elektriciteit.
We kwamen er in contact met pater Bolle, een Witte Pater afkomstig uit de buurt van
Mechelen, die al bijna 30 jaar in Tanzania vertoeft. Zijn leven staat volledig in het teken
van de lokale bevolking en naast de kKerkelijke taken bouwde hij al in 5 parochies
kerkjes en scholen, dispensaria en hospitalen.

Gepassioneerd door ons bezoek en zeer onder de indruk van zijn werk hebben we in
2007 samen met enkele andere enthousiastelingen Bollé Bollé opgericht. Een
organisatie die zich inzet voor de bevolking in Tanzania, regio lgunga-Tabora. We
wenrven fondsen voor duurzame en kKleinschalige ontwikkelingsprojecten met de nadruk
op onderwijs, gezondheidszorg en voedsel- en watervoorziening (meer informatie aver
ons project is te vinden op www.bollebaolle.be).

Enkele weken geleden werd door de leerlingen van de Basisschool in Achel met
hun sponsorioop 3800 euro ingezameld ten voordele van ons project. In een brief
aan de school liet pater Bolle weten dat het ingezamelde geld geinvesteerd zal worden
in de bouw van een slaapzaal voor het internaat van de lagere school van lgunga. Veel
kinderen willen naar school gaan maar omwille van de grote afstanden is dit immers
niet steeds mogelijk.

Via deze weg wil ik in naam van Bollé Bollé, pater Bolle en de leerkrachten en
leerlingen van de lagere school in Igunga, graag iedereen die op de een of andere
manier heeft meegeholpen aan deze sponsoractie, van harte bedanken voor hun
inzet en steun. Aan directie, leerkrachten en alle leerlingen en hun sponsors dan ook
een dikke dank je wel | Asante sana!”

Bieke Thijs



