Bollé Bollé vzw

p/a salvialaan 29

3191 schiplaken

BE 0825.243.930

tel. +32(0) 15 61 48 27
gsm +32 (0) 497 58 89 00
mail : info@bollebolle.be
http://www.bollebolle.be

NIEUWSBRIEF . 16
12 mei 2016.

Beste donateurs & sympathisanten,

Na negen jaar van hard werken is het zover: de twee scholen van pater Bolle in Igunga zijn zo goed
als klaar! En daar mogen jullie net als wij best trots op zijn. Pater Bolle’s lagere school, de St. Leo
The Great English Medium Pre- and
Primary school werd de afgelopen
jaren systematisch uitgebreid met
extra klassen, een nieuwe refter
en bijkomende slaapzalen voor
het meisjes- en jongensinternaat.
Gelijktijdig startte pater Bolle
in 2008 met de bouw van een
middelbare  meisjesschool met
internaat voor 900 leerlingen. En
ook die school, de St. Magreth Mary
Alakok Secondary Boarding School
for Girls is nagenoeg af.

Het bestuur dat 9 jaar lang aan het roer stond van onze vzw, vond dit dan ook het uitgelezen moment
om de fakkel door te geven aan de jonge generatie. Op de jaarlijkse Algemene Vergadering van de
vzw die plaatsvond op 3 april 2016, gaven Oger Vaes (voorzitter), Marie-Jeanne Claes (secretaris)
en Miep Claes (penningmeester) hun bestuurstaken dus door aan Bieke Thys (penningmeester),
Eline Cauwenberghs (secretaris) en Bram Rumbaut (voorzitter). Het is dan ook het ideale moment
om dankbaar achterom te kijken en vol vertrouwen aan de toekomst te denken. We geven bij deze
het woord aan de nieuwe lichting.

De dag dat er voor het eerst een brief
in mijn brievenbus viel met een rood-
blauw randje, zal ik nooit vergeten.
Het was een grijze dag in de herfst
van 2007. “AIR MAIL” stond er in grote
letters op en de postzegel met een
getekende afbeelding van de Mount
Kilimanjaro liet weinig twijfel bestaan
over de afkomst van de brief. Mijn hart
ging er op slag wat sneller van slaan.
Post uit Tanzania? Dat kon maar van

. &nman zijn. Voorzichtig sneed ik de
flinterdunne omslag open en begon te

= e lezen.

Beste Bram,
De hartelijkste groeten uit het warme Igunga. We zitten nu al zes maanden zonder regen, maar

de regens kunnen elken dag beginnen. Sinds uw vertrek hebben we al drie groepen Vlamingen
ontvangen en allemaal zijn ze met veel enthousiasme vertrokken.

[..]

Zoals ge weet droom ik ervan om een boarding secondary school te bouwen voor meisjes op de
plot van de Chinezen. Ze zijn nu klaar met tarmac te leggen op de grote baan tussen Shelui en

Bollé Bollé - Ontwikkelingshulp die mensen in hun waarde laat groeien

fiscaal aftrekbare giften vanaf 40 euro/jaar via Leraars zonder Grenzen: BE48 5230 8027 2427 - BIC: TRIOBEBB met mededeling “Gift aan LzG - Bollé Bollé VZW"
of niet-fiscaal aftrekbare giften via rekeningnummer KBC IBAN: BE35 7340 2236 1337 - BIC: KREDBEBB met mededeling naar keuze 1



Shinyanga en ik denk dat ik hun stuk grond ga kunnen kopen voor weinig geld. We moeten echt iets doen voor de
meisjes die afstuderen aan de primary schools want zij zijn de toekomst van dit land. En in heel mijn parochie die zo
groot is als 1/3 van Belgié is er nog geen enkele secondary school voor meisjes. Ik ben klaar om te beginnen bouwen
maar ik heb uw hulp nodig als FUNDI architect.

Met dit briefje vraag ik u zo rap mogelijk een mooi plan te maken van een blok van vier klaslokalen tezamen. Hiermee
zend ik u de afmetingen. Ik ben er van overtuigd dat u dit mooi kunt afwerken. Hartelijk dank voor uwe medewerking.
Beste Bram, groeten aan Bieke en Annelies en laat ons hopen dat volgend jaar jullie ons een paar maanden
komen helpen. Vergeet niet de leuze “By giving you will receive”. Het allerbeste en tot een volgend schrijven.
Van uwe verre vriend uit het warme Tanzanialand.

Albert Bolle

Dat was het. Onderaan het blad stonden enkele schetsen
met de afmetingen van de ramen en in bijlage zaten
nog drie stukjes papier met daarop een kopie van een
kopie van een kopie van wat ooit een plannetje van de
overheid geweest moest zijn. Ik denk dat ik de brief wel
drie keer achter elkaar gelezen heb. Even later kroop ik
achter mijn bureau en begon te tekenen aan een nieuwe
toekomst voor de meisjes uit Igunga en omstreken.

Enkele weken na het lezen van deze brief stampten
we samen met een twintigtal vrijwilligers de feitelijke
vereniging Bollé Bollé uit de grond. Velen van hen waren

: A in het verleden al eens op bezoek geweest bij pater Bolle
en waren geraakt door de intense ontmoeting met Albert Bolle. We zouden met de vereniging de projecten van pater
Bolle financieel en logistiek proberen te ondersteunen. Vijf- a tienduizend euro per jaar inzamelen, dat leek ons een
haalbare kaart.

Maar pater Bolle zijn enthousiasme werkte aanstekelijk en voor we het goed en wel beseften, bouwden we niet alleen
aan een secundaire meisjesschool met een internaat voor 900 leerlingen, maar werkten we daarnaast ook mee aan
pater Bolle’s lagere school en zorgden voor een aantal verbeteringen
in het weeshuis van mama Alvera in Bukoba. De bijhorende budgetten
en inzamelacties werden een veelvoud van hetgeen we oorspronkelijk
hadden geraamd, onze feitelijke vereniging werd een volwaardige vzw,
het vrijwilligersaantal groeide tot een zestigtal mensen en met plezier
brachten we regelmatig een werkbezoek aan Igunga. Keer op keer
was het hartverwarmend om te zien hoe onze projecten met beperkte
middelen wel degelijk een verschil maken. En keer op keer was de
appreciatie en dankbaarheid van de lokale bevolking onvergetelijk.

Als kernleden hebben Bieke en ik het reilen en zielen van de vereniging
de voorbije negen jaar van dichtbij mogen volgen en hebben we alles
bij elkaar zo’n 3 jaar in lgunga doorgebracht. Als geen ander weten
we dus welke indrukwekkende weg Bollé Bollé heeft afgelegd. Samen
met Eline, die als achternichtje van pater Bolle de activiteiten van Bollé
Bollé steeds vanop de zijlijn met veel interesse gevolgd heeft, zijn
we dan ook niet alleen heel erg trots op de prachtige realisaties van
het uittredend bestuur, maar zijn we hen vooral ontzettend dankbaar
voor de onwaarschijnlijke inzet en gedrevenheid. Oger, Marie-Jeanne
en Miep, maar ook alle andere leden van de Algemene Vergadering
en al onze geweldige vrijwilligers, woorden schieten te kort om jullie

te bedanken voor jullie essentiéle bijdrage aan Bollé Bollé. We kunnen



het dus alleen maar zeggen zoals pater Bolle dat gedaan zou hebben:
jullie zijn “parels van mensen”. Asante sana voor alles! Dank dat jullie
ons de komende jaren willen blijven steunen en ook in de Algemene
Vergadering van onze vzw willen blijven zetelen.

Het nieuwe bestuur is alvast helemaal klaar om erin te vliegen. Het
werk zit er immers nog niet op.

Nu de scholen overgedragen zijn aan twee zustercongregaties zou
het goed zijn om hen op zijn minst nog enkele jaren te begeleiden bij
het onderhoud. Daarnaast liggen er nog tal van andere interessante
projecten te wachten om uitgevoerd te worden: een nieuwe slaapzaal
voor het weeshuis van pater Bolle in Bukoba, nieuwe leraarswoningen
voor onze secundaire meisjesschool, een solar-installatie voor beide
scholen en voor het daghospitaal van pater Bolle om een oplossing te
bieden aan de dagelijkse stroompannes, bijscholing van leerkrachten
in de ruime regio rond Igunga, enzovoort.

Vorige maand reisden onze kernleden Antoon en Bieke nog naar
Igunga af om de twee laatste schoollabo’s voor fysica en biologie af te
werken. Deze werden intussen opgeleverd en met veel enthousiasme
door de leerkrachten en leerlingen van de secondary school in gebruik
genomen. Daarnaast wordt er volop gewerkt aan de administration

loral

block. De ruwbouw hiervan is klaar en de afwerking is iets voor de komende maanden. Ook op de lagere school moeten

we nog een nieuwe administratieve blok bouwen. En tot slot zullen we tegen het einde van 2016 nog alle slaapzalen

en klassen in beide scholen voorzien van vloertegels zoals pater Bolle dat altijd gewild heeft.

Leraars zonder Grenzen zal, in het voorjaar (februari/
maart) volgend op de storting, je rechtstreeks een
fiscaal attest bezorgen ten belope van het (de) gestorte
bedrag(en). Dit document dient dan voor de fiscale aftrek
bij je belastingaangifte. Particulieren en/of bedrijven
die ons willen steunen en geen fiscaal attest nodig
hebben, kunnen zoals vroeger nog steeds rechtstreeks
storten op rekeningnummer BE35 7340 2236 1337
(BIC: KREDBEBB) op naam van Bollé Bollé vzw met een
mededeling naar keuze.

Voor de laatste fase van deze werken kunnen we nog
heel wat fondsen gebruiken. En hiervoor is er goed
nieuws. Sinds begin maart werd Bollé Bollé vzw erkend
als partnerorganisatie van Leraars zonder Grenzen
(www.lzg.be). Daardoor kunnen er opnieuw fiscale
attesten afgeleverd worden voor giften van minimum 40
euro per jaar.

— Wil je ons steunen, stort dan je gift op rekeningnummer

BE48 5230 8027 2427 (BIC: TRIOBEBB) ten voordele van
Leraars zonder Grenzen met als expliciete mededeling
“Gift aan LzG - Bollé Bollé VZW".




Tot slot houdt zowel het oude als het nieuwe bestuur eraan om jullie, onze donateurs en sympathisanten, nog eens
uit de grond van ons hart te bedanken. Dank voor alle steun en het vertrouwen van de voorbije 9 jaar. Elke euro die
we de voorbije jaren hebben uitgegeven in Igunga hebben we steeds twee keer omgedraaid om zeker te zijn dat hij
zo goed mogelijk gebruikt werd. Dat hebben we zo van wijlen pater Bolle geleerd. Want in Tanzania is elke euro van
onschatbare waarde. En we zijn er vast van overtuigd om dat ook de komende jaren te blijven doen.

Hopelijk kunnen we ook in de toekomst blijven rekenen op jullie steun. Laten we samen verder bouwen aan een beter
leven voor de lokale bevolking van Igunga en omstreken. Wij zijn er alvast klaar voor!

Met genegen groeten,

Marie-Jeanne Claes Miép Claes er Vaes
Secretaris Penningmeester Voorzitter

ine Cauwenberghs Bieke Thys Brlm Ru mL\aut
Secretaris Penningmeester Voorzitter
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Opmetsen van de topgevels van de administration block. De administration block is bijna klaar.
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